Protestantse gemeente Het Trefpunt

Orde van dienst voor de viering op
zondag 9 juli 2023
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VERGEVING

Voorganger: ds. Jolien Nak
Organist: Marcel den Dulk



Welkom
Aansteken van de kaars

Zingen: lied 601: 1 en 2

Licht dat ons aanstoot in de morgen,
voortijdig licht waarin wij staan
koud, één voor één, en ongeborgen,
licht overdek mij, vuur mij aan.

Dat ik niet uitval, dat wij allen

zo zwaar en droevig als wij zijn

niet uit elkaars genade vallen

en doelloos en onvindbaar zijn.

Licht, van mijn stad de stedehouder,
aanhoudend licht dat overwint.
Vaderlijk licht, steevaste schouder,
draag mij, ik ben jouw kijkend kind.
Licht, kind in mij, kijk uit mijn ogen
of ergens al de wereld daagt

waar mensen waardig leven mogen
en elk zijn naam in vrede draagt.

Inleiding

Stilte
INKEER

(we gaan staan)

Zingen: psalm 25:5en 6



Louter goedheid zijn Gods wegen
en zijn paden zijn vertrouwd
voor wie, tot zijn heil genegen,
zijn geboden onderhoudt.

Wil mij, uwe naam ter eer,

al wat ik misdeed vergeven.

Ik heb tegen U, o Heer,

zwaar en menigmaal misdreven.

Wie heeft lust de Heer te vrezen,
't allerhoogst en eeuwig goed?
God zal zelf zijn leidsman wezen,
leren hoe hij wandelen moet.
Wie het heil van Hem verwacht
zal het ongestoord verwerven,
en zijn zalig nageslacht

zal 't gezegend aardrijk erven.

Groet
V: De Heer zij met u,
G: ook met u zij de Heer

Bemoediging
V: Onze hulp is in de naam van de Heer
G: die hemel en aarde gemaakt heeft

Drempelgebed

Zingen: psalm 25: 7en 9

Gods verborgen omgang vinden
zielen waar zijn vrees in woont;

't heilgeheim wordt aan zijn vrinden
naar zijn vreeverbond getoond.
D’ogen houdt mijn stil gemoed
opwaarts, om op God te letten:



Hij, die trouw is, zal mijn voet
voeren uit der bozen netten.

Sla op mijn ellende d’ogen,

zie mijn moeite, mijn verdriet,
neem mijn zonden uit meedogen
gunstig weg, gedenk die niet.

Red mij en bewaar mijn ziel,

wil, mijn God, mij niet beschamen,
want ik schuil bij U, ik kniel

met uw ganse volk tezamen.

(we gaan zitten)

Kyriégebed (afgewisseld metlied 301Kk)

Kyrie eleison. Kyrie eleison.
Christe eleison. Christe eleison.
Kyrie eleison. Kyrie eleison.

Loflied: lied 103¢ Solist: voorzang Gemeente: refrein

Refrein: Bless the Lord, my soul, and bless God’s holy name.
Bless the Lord, my soul, who leads me into life.

Hij vergeeft je alle schuld,

Hij geneest al het leed dat je lijdt;

je leven koopt Hij vrij van het graf,
Hij omringt je met liefde en goedheid.
Refrein

De Heer is barmhartig en genadig,
geduldig is Hij en groot is zijn liefde.

Hij behandelt ons niet naar onze zonden,
Hij vergeldt ons niet naar onze schuld.
Refrein



Zoals een vader van zijn kinderen houdt,
zo houdt Hij van allen die Hem aanbidden.
Refrein

De liefde van de Heer duurt eeuwig
voor wie Hem aanbidden.
Refrein
HET WOORD

Gebed om de Geest
Lezen: Jesaja42:1- 9

Zingen: lied 859

Schuldig staan wij voor U, Heer,
schuldig, onweersproken.

Tel de duizendmaal dat wij

U hebben ontbroken.

Zie ons aan: / onze naam

had Gij opgeschreven

in uw boek des levens.

Doorgang hebben wij ontzegd
aan wie wilden leven,

mensen keer op keer ontrecht,
steen voor brood gegeven,
God, blijf Gij / toch nabij:

dat Gij ons verleden

nieuw herschrijft met vrede!

Zwijgend in de eigen schuld
duchten wij het duister.

Gij onthult ons uw geduld
als uw liefde luistert.

Wil de klacht / dat de nacht
dood loopt in ons vragen,
verre van ons dragen.



Onze ontrouw hebt Gij ver
achter U geworpen.

Gij verheft uw aangezicht

als de nieuwe morgen.

Uw gericht / schept ons licht,
waar wij onze wegen

kiezen met uw zegen.

Lezen: Marcus 2: 1-12
Zingen: lied 534

Hij die de blinden weer liet zien,
hun ogen kleur liet ondervinden
is zelf het licht dat ruimte geeft:
ons levenslicht, de Zoon van God.

Hij die de lammen lopen liet

hun dode krachten deed ontvlammen
is zelf de weg tot waar geluk:

ons levenspad, de Zoon van God.

Hij die de armen voedsel gaf

met overdaad hen kwam verwarmen
is zelf het brood dat honger stilt:

ons levensbrood, de Zoon van God.

Hij die de doven horen deed

hun eigen oren deed geloven

is zelf het woord dat waarheid spreekt:
het levend woord, de Zoon van God.

Verkondiging

Orgel /pianospel



Zingen: Lied 340b ( Ik geloof..)

Ik geloof in God de Vader, de Almachtige,
Schepper des hemels en der aarde.

En in Jezus Christus,

zijn eniggeboren Zoon, onze Heer,

die ontvangen is van de heilige Geest,
geboren uit de maagd Maria,

die geleden heeft onder Pontius Pilatus,
is gekruisigd, gestorven en begraven,
nedergedaald ter helle,

ten derden dage wederom opgestaan van de doden,
opgevaren ten hemel,

zittende ter rechterhand Gods,

des almachtigen Vaders,

vanwaar Hij komen zal om te oordelen
de levenden en de doden.

Ik geloof in de heilige Geest,

ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk,
de gemeenschap der heiligen,

vergeving der zonden,

wederopstanding des vleses

en een eeuwig leven.

Amen, amen, amen.

INTERMEZZO
Mededelingen
GEBEDEN EN GAVEN
Dankgebed en voorbeden, stil gebed, Onze Vader ...
ZENDING EN ZEGEN

(we gaan staan)



Slotlied: lied 863:1,3,4en6

1 Nu laat ons God de Here
dankzeggen en Hem eren,
want goed zijn alle dingen
die wij van Hem ontvingen.

4 Hij heeft aan ons vergeven
de schuld en schenkt ons
leven.

Bij U, o God, bezitten

wij schatten ongeweten.

Heenzending en zegen
G: Amen (3x gezongen)

Inzameling van de gaven

3 Een arts is ons gegeven

die zelve is het leven:
Christus, voor ons gestorven,
heeft ons het heil verworven

6 Bewaar ons in uw waarheid,
geef ons op aarde vrijheid,
met alle mensen samen

uw rijk, Heer, te beamen.

De 1¢ collecte is bestemd voor het Gevangenenpastoraat en

de 2¢ voorde kerk

(respectievelijk bus 1 en 2 bij de uitgang)

U kunt uw gaven ook overmaken op de rekening van de Diaconie
Protestantse gemeente Bennebroek,
NL 20 RABO 0306985683 o.v.v.: Collecte 9 juli 2023.



